ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II VĂN 11 (2013-2014)
I.TIẾNG VIỆT:

1. Bài 1: Nghĩa của câu:
Câu 1: Câu có những thành phần nghĩa nào? Nêu khái niệm các thành phần nghĩa đó? cho ví dụ?
   Gợi ý:

      - Câu có 2 thành phần nghĩa là nghĩa sự việc và nghĩa tình thái

      - Nghĩa sự việc của câu là thành phần nghĩa ứng với sự việc mà câu đề cập đến.Một câu có thể có 1 hoặc nhiều hơn 1 sự việc.

      - Nghĩa tình thái của câu là thành phần nghĩa thể hiện sự nhìn nhận ,đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được phản ánh trong câu và đối với người nghe hoặc người đọc.Nghĩa tình thái có thể được bộc lộ riêng qua các từ ngữ tình thái trong câu.

      - Ví dụ:Hình như trời sắp mưa.
Câu 2: Câu biểu hiện nghĩa sự việc có thể chia thành những loại nào?

    Gợi ý:Câu biểu hiện nghĩa sự việc có thể chia thành các loại sau:

        -Câu biểu hiện hành động

        -Câu biểu hiện trạng thái,tính chất,đặc điểm

        -Câu biểu hiện quá trình

        -Câu biểu hiện tư thế

        -Câu biểu hiện sự tồn tại

        -Câu biểu hiện quan hệ.


Câu 3: Đặt câu với mỗi từ ngữ tình thái sau : có lẽ, ít ra, hóa ra, nghe nói.

       Ví dụ:

        - Có lẽ, tôi đã trách nhầm nó rồi.

        - ít ra ,anh cũng nên nói với tôi một câu mới phải.

        - Hóa ra,chúng nó đã đến đây từ lâu.

        - Nghe nói, chị ấy mới ở thành phố ra đây ngày hôm qua.

Câu 4: Xác định và gạch dưới từ ngữ mang nghĩa tình thái trong các câu sau:

        - Sự thật là Gia-ve run sợ.

        - Nếu tôi mời thì chắc anh ấy cũng đến.

        - Trước sau gì cả lớp chẳng biết chuyện ấy.

  2. Bài Đặc điểm loại hình tiếng Việt:
Câu 1: Trên thế giới có những loại hình ngôn ngữ phổ biến nào?Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ nào?

    Gợi ý:

       -Có 2 loại hình ngôn ngữ phổ biến:

           +Loại hình ngôn ngữ đơn lập

           +Loại hình ngôn ngữ hòa kết

       -Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập

Câu 2: Vì sao nói tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập?

      Gợi ý:Vì tiếng Việt có những đặc điểm nổi bật:

             - Tính phân tiết

             - Từ không biến đổi hình thái

             - Ý nghĩa ngữ pháp được biểu thị bằng trật tự từ và hư từ.

Câu 3: Hãy tìm cách khắc phục sự mơ hồ về nghĩa trong câu sau:

             “ Bò cày không được giết thịt”

        Gợi ý: Dùng dấu câu thích hợp để diễn đạt ý người nói muốn hướng đến.

          Cách 1:Bò cày,không được giết thịt.(Không được giết thịt những con bò đang có khả năng cày)

          Cách 2:Bò cày không được,giết thịt.(Được giết thịt những con bò không có khả năng cày)

      Câu 4:Xác định tính phân tiết của tiếng Việt trong đoạn thơ sau:

             “ Anh /xa/ em/ trăng /cũng/ lẻ/,mặt trời/ cũng/ lẻ

              Biển/ vẫn /cậy/ mình/ dài /rộng /thế

              Vắng/ cánh buồm/ một/ chút/ đã/ cô đơn.”

                                           (“Biển,nỗi nhớ và em”-Hữu Thỉnh)

Bài 3:Phong cách ngôn ngữ chính luận:
Câu 1: Nêu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ chính luận?Từ ngữ được sử dụng trong các văn bản chính luận có đặc điểm gì?

  Gợi ý:

         -Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận :

             +Tính công khai về quan điểm chính trị

             +Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận

             +Tính truyền cảm,thuyết phục.

         -Từ ngữ sử dụng trong văn bản chính luận có đặc điểm:

             +Là ngôn ngữ thông thường nhưng có khá nhiều từ ngữ chính trị như:độc lập,bình đẳng,tự do,công bằng,dân chủ...

             +Ngôn ngữ giản dị,chính xác,rõ ràng,có khả năng diễn đạt dễ hiểu những khái niệm phức tạp.

Câu 2: Tìm những từ ngữ thường dùng trong phong cách ngôn ngữ chính luận trong đoạn trích sau:

             “...Bởi thế cho nên,chúng tôi,lâm thời chính phủ của nước Việt Nam mới,đại biểu cho toàn dân tộc Việt Nam,tuyên bố thoát li hẳn quan hệ thực dân với Pháp,xóa bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã kí về Việt Nam,xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.”

     Gợi ý:Những từ ngữ thường dùng trong phong cách ngôn ngữ chính luận:thực dân,độc lập,quân chủ,cộng hòa,hiệp ước...
II/ PHẦN VĂN BẢN:
Câu 1. Bài thơ Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu) ra đời trong hoàn cảnh nào? Hai câu thơ nào trong bài này diễn tả tư thế và khát vọng buổi lên đường của nhân vật trữ tình.

*Gợi ý:

- Hoàn cảnh ra đời: Viết trong buổi chia tay bạn bè lên đường sang nhật Bản.

- Hoàn cảnh lịch sử: Tình hình chính trị trong nước đen tối, các phong trào yêu nước thất bại; ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản từ nước ngoài tràn vào.

- Hai câu kết: Muốn vượt bể Đông theo cánh gió
  Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi

Câu 2. Nhận xét về sự sáng tạo của Huy Cận thể hiện qua câu thơ cuối của bài thơ Tràng giang?

*Gợi ý:

Lòng quê dợn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà

- Hai câu thơ là sự kế thừa và sáng tạo ý thơ của Thôi Hiệu trong bài thơ Hoàng Hạc Lâu:

Quê hương khuất bóng hoàng hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai

+ Thôi Hiệu nhìn khói sóng nhớ đến quê hương- Lầu Hoàng Hạc. Huy Cận không cần có khói sóng – tức là không cần có cái gợi nhớ mà lòng vẫn dợn dợn nhớ nhà.

+ Thôi Hiệu xa quê hương nên nhớ về quê hương. Huy Cận ở giữa quê hương, giữa đất nước mình mà vẫn thấy thiếu quê hương.

 Rõ ràng, nỗi nhớ của Huy Cận buồn hơn, da diết hơn, thường trực hơn và cháy bỏng hơn. Vì thế nó hiện đại hơn.

Câu 3. Xuân Diệu được đánh giá là “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”. Anh (chị) hãy chỉ ra những điểm “mới nhất” đó trong bài thơ Vội vàng.

*Gợi ý:

- Về nội dung: Vội vàng đã thể hiện một quan niệm mới về thời gian, tuổi trẻ, hạnh phúc. Thời gian một đi không trở lại, tuổi trẻ là phần đẹp đẽ quý giá nhất của đời người “không thắm lại bao giờ”. Vậy nên cần sống “vội vàng” từng giây từng phút, tận hiến và tận hưởng cuộc sống này. Vội vàng là tâm thế sống, cũng là triết lý sống của thi sĩ

- Về nghệ thuật: Bài thơ là sự đan xen của mạch luận lí và mạch cảm xúc dù “vui buồn đều nồng nàn tha thiết”. Thể thơ tự do, nhịp điệu đa dạng, linh hoạt, thủ pháp trùng điệp… Tấc cả được tổ chức thành một lời bộc bạch trực tiếp nhiệt thành, đó là những thành công mới mẻ của bài thơ.

Câu 4. Văn bản: “Đây thôn Vĩ Dạ”-Hàn Mặc Tử

      Câu hỏi: Những câu hỏi trong bài thơ gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì?

   Gợi ý:

    -Câu hỏi 1: “Sao anh...?”là lời trách móc nhẹ nhàng của cô gái thôn Vĩ,vừa là lời mời mọc,là nguyên cớ để thi nhân thả hồn về thôn Vĩ,vẽ lên một bức tranh đẹp về xứ Huế.

    -Câu hỏi 2: “Thuyền ai ...tối nay ?” thể hiện nỗi niềm khắc khoải,da diết của thi nhân với thiên nhiên và con người xứ Huế.

    -Câu hỏi 3: “Ai biết tình ai có đậm đà?”Câu thơ thể hiện nỗi cô đơn,trống vắng trong tâm hồn thi sĩ,mang chút hoài nghi mà chứa chan niềm tha thiết với cuộc đời.

       =>Câu hỏi vừa thể hiện khát vọng được chia sẻ,vừa bộc lộ niềm yêu đời,yêu người tha thiết.
Câu 5:  Sự vận động của cảnh vật và tâm trạng nhà thơ trong bài “Chiều tối” của Hồ Chí Minh.

Gợi ý:

-Sự vận động của của cảnh vật thể hiện ở hình ảnh cánh chim  bay về rừng, chòm mây trôi nhẹ về phía trời xa, chiều dần sang tối với ánh lửa hồng, từ cảnh núi rừng chiều tối lạnh lẽo âm u đến hình ảnh lò than đỏ rực ấm áp, bừng sáng. 

-Tâm trạng nhà thơ vận động từ  cảm giác mỏi mệt, buồn và cô đơn ở hai câu đầu đến niềm vui, niềm tin yêu hướng về sự sống và ánh sáng ở hai câu sau. Sự vận động ấy cho thấy niềm lạc quan yêu đời, tin tưởng của người chiến sĩ cách mạng vào tương lai tươi sáng nhất định sẽ tới. 

Câu 6: Câu thơ “Mặt trời chân lý chói qua tim” trong bài thơ “Từ ấy” của Tố Hữu có ý nghĩa gì?

Gợi ý:

“Mặt trời chân lý” là hình ảnh ẩn dụ mới lạ, hấp dẫn. Đó là chân lý của Đảng, của cách mạng, của chủ nghĩa Mác – Lênin sáng rực, chói lọi ấm áp vĩnh viễn như mặt trời. “Chói qua tim”: sức chiếu sáng mạnh mẽ và hấp dẫn người thanh niên. 
Câu 7:  Qua bài thơ “Tôi yêu em” của Pu-skin, em hãy chỉ ra thái độ ứng xử có văn hóa trong tình yêu?


Gợi ý:


-Tôn trọng người mình yêu qua cách xưng hô: “tôi”, “em”.


-Tôn trọng sự lựa chọn của người mình yêu.


-Tình yêu không phải là sự ếp buộc mà là một sự tự nguyện.


-Chia tay không phải để trở thành thù địch, đối đầu nhau mà để để nối thêm, mở rộng tình đời.

Câu 8: Trình bày nét tính cách tiêu biểu của nhân vật Bê- li –cốp trong truyện ngắn “ Người trong bao” của Sê – khốp.

Gợi ý:

-Nhút nhát, sợ hiện tại, ca ngợi và tôn sùng quá khứ

-Khát vọng mãnh liệt: là thu mình trong bao, tạo cho mình một thứ bao ngăn cách với cuộc sống bên ngoài.

-Thích sống theo những thông tư, chỉ thị một cách máy móc, rập khuôn.

-Tính cách lập dị, kì quái còn được miêu tả qua quan hệ với đồng nghiệp, đặc biệt là tình yêu muộn màng với Va – len-ca

-Tự hào về cách sống đúng mực, gương mẫu của mình.

III.PHẦN LÀM VĂN
Đề 1: Phân tích bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu
1. Tác giả
Xuân Diệu là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa lớn có sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ và sự nghiệp văn học phong phú

2. Tác phẩm

Xuất xứ rút từ tập thơ Thơ (1938) tâp thơ đầu tay cũng là tập thơ khẳng định vị trí của Xuân Diệu- thi sĩ “mới nhất trong các nhà thơ mới”

a. Nội dung

Phần đầu: niềm ngất ngây trước cảnh sắc trần gian và nêu những lí lẽ vì sao phải sống vội vàng. Xuất phát từ nhận thức và quan niệm về hạnh phúc trần gian, thời gian và tuổi trẻ, nhà thơ muốn bộc bạch với mọi người về cuộc đời

+ Phát hiện và say sưa ca ngợi một thiên đường ngay trên mặt đất với bao nguồn hạnh phúc kì thú và qua đó thể hiện một quan niệm mới: trong thế giới này đẹp nhất, quyến rũ nhất là con người giữa tuổi trẻ và tình yêu

+ Nỗi băn khoăn về sự ngắn ngủi, mong manh của kiếp người trong sự chảy trôi nhanh chóng của thời gian

Quan niệm về thời gian tuyến tính, một đi không trở lại (so sánh với quan niệm về thời gian tuần hoàn của người xưa)

Cảm nhận đầy bi kịch về sự sống, mỗi khoảnh khắc trôi qua là một sự mất mát, phai tàn, phôi pha, mòn héo

Cuộc sống trần gian đẹp như một thiên đường; trong khi đó thời gian một đi không trở lại; đời người ngắn ngủi nên  chỉ còn một cách là phải sống vội

Phần hai nêu cách “thực hành”: vội vàng là chạy đua với thời gian, sống mạnh mẽ đủ đầy với những phút giây của sự sống- “sống toàn tâm, toàn trí, toàn hồn; sống toàn thân và thức nhọn giác quan” và thể hiện sự mãnh liệt của cái tôi đầy ham muốn

Nhận thức về bi kịch của sự sống đã dẫn đến một ứng xử rất tích cực trước cuộc đời. Đây cũng là lời đáp trọn ven cho câu hỏi: vội vàng là gì? Và đề xuất một lẽ sống mới mẻ, tích cực; bộc lộ quan niệm nhân sinh mới chưa từng thấy trong thơ ca truyền thống

b. Nghệ thuật

Sự kết hợp giữa mạch cảm xúc và mạch luân lí

Cách nhìn, cách cảm mới và những sáng tạo độc đáo về hình ảnh thơ

Sử dụng ngôn từ; nhịp điệu dồn dập, sôi nổi, hối hả, cuồng nhiệt

c.Ý nghĩa văn bản

Quan niệm nhân sinh, quan niệm thẫm mĩ mới mẻ của Xuân Diệu- nghệ sĩ của niềm khát khao giao cảm với đời

 Đề 2:   Phân tích bài thơ Tràng giang của Huy Cận

1.Tác giả

Huy Cận là nhà thơ lớn, một trong những đại biểu xuất sắc của phong trào thơ mới với hồn thơ ảo não

Thơ Huy Cận hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí

2. Tác phẩm

Xuất xứ: rút từ tập Lửa Thiêng (1939)

Nhan đề: so sánh tên gọi Tràng giang với Trường giang

a.Nội dung

Khổ 1

+ Ba câu đầu mang đậm màu sắc cổ điển vẽ lên hình ảnh con thuyền nhỏ nhoi lên đênh, trôi dạt trên dòng sông rộng lớn, mênh mông gợi cảm giác buồn, cô đơn, xa vắng, chia lìa

+ Câu thứ 4 mang nét hiện đại với hình ảnh rất đời thường: cành củi khô trôi nổi gợi lên cảm nhận về thân phận của những kiếp người nhỏ bé, bơ vơ giữa dòng đời

Khổ 2

Bức tranh tràng giang được hoàn chỉnh thêm với những chi tiết mới: cồn nhỏ, gió đìu hiu, cây cối lơ thơ, chợ chiều đã vãn, làng xa, trời sâu chót vót, bến cô liêu… nhưng không làm cho cảnh vật sống động hơn, mà càng chìm sâu vào tĩnh lặng, cô đơn, hiu quạnh.

Khổ 3

Tiếp tục hoàn thiện bức tranh tràng giang với hình ảnh những lớp bèo nối nhau trôi dạt trên sông và những bờ xanh tiếp bãi vàng lặng lẽ. Cảnh có thêm màu sắc nhưng chỉ càng buồn hơn, chia lìa hơn

Khổ 4

+ Hai câu thơ đầu là bức tranh kì vĩ nên thơ. Cảnh được gợi lên bởi bút pháp nghệ thuật cổ điển với hình ảnh mây trắng, cánh chim chiều; đồng thời mang dấu ấn tâm trạng của tác giả

+ Hai câu sau trực tiếp bộc lộ tấm lòng thương nhớ quê hương tha thiết của Huy Cận (so sánh với hai câu thơ của Thôi Hiệu trong Hoàng hạc lâu)

b. Nghệ thuật

Sự kết hợp hài hòa giưa sắc thái cổ điển và hiện đại (sự xuất hiện của những cái  tưởng như tầm thường, vô nghĩa và cảm xúc buồn mang dấu ấn cái tôi cá nhân…)

Nghệ thuật đối, bút pháp tả cảnh giàu tính tạo hình, hệ thống từ láy giàu giá trị biểu cảm (lơ thơ, đìu hiu, chót vót…)

c.Ý nghĩa văn bản

Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên, nỗi sầu của cái tôi cô đơn trước vũ trụ rộng lớn, niềm khát khao hòa nhập với cuộc đời và lòng yêu quê hương đất nước tha thiết của tác giả.
      ĐỀ 3:   Chất sôi nổi, trẻ trung của Tố Hữu qua bài thơ Từ ấy!!!

       1/ Khái quát: Hoàn cảnh ra đời bài thơ có gì đặc biệt?
                        "Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
                            Chọn một dòng hay để nước trôi?"

- Trong hoàn cảnh ấy, người thanh niên Nguyễn Kim Thành đã may mắn được tiếp xúc với lý tưởng Cách mạng => tìm ra chân lý, lẽ sống của cuộc đời mình => dấu mốc quan trọng trong cuộc đời nhà thơ => bài thơ ghi lại cảm xúc đầy hạnh phúc, vui sướng ấy.

- "Từ ấy" trở thành tên tập thơ đầu tay của Tố Hữu => có vai trò như một bản tuyên ngôn nghệ thuật của người nghệ sĩ - chiến sĩ: "Sống, viết, chiến đấu cho lý tưởng Cách mang vô sản."

       2/ Nội dung chính:

2.1. Tâm hồn sôi nổi, trẻ trung của người thanh niên lần đầu đến với lý tưởng Cách mạng:
- tiếng hát hào hứng, thiết tha thể hiện niềm vui sướng khi được ánh sáng của lý tưởng Cách mạng chiếu rọi: "Mặt trời chân lý chói qua tim!"
- tâm hồn rộng mở với cuộc đời => cái tôi hòa vào cái ta chung của đất nước, dân tộc: đặc biệt là sự kết nối, hòa nhập với quần chúng nhân dân cần lao, không chỉ bằng tình đồng chí, mà còn bởi tình thân gia đình, tự xem mình như một người con, người em, người anh của đại gia đình Cách mạng => tinh thần đoàn kết dân tộc, tình đồng bào, nghĩa đồng đội.
- tinh thần đi đầu, trách nhiệm tiên phong của người Cách mạng.

2.2. Tiếng thơ sôi nổi, trẻ trung
- Sử dụng các động từ, tính từ mạnh: "bừng", "chói", "đậm", "rộn", "buộc",....
- Sử dụng các hình ảnh với gam màu nóng, rực rỡ, chói lọi thể hiện rõ tinh thần của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đầy sức sống: "mặt trời", "nắng hạ", "vườn hoa lá",...
- nhịp điệu câu thơ nhanh, dồn dập, giọng điệu có sự biến đổi: từ hào hứng, sôi nổi, đầy nhiệt thành đến thiết tha, trìu mến, đầy yêu thương.

3. Tổng kết:

- Khẳng định chất sôi nổi, trẻ trung là giọng chủ đạo của các bài thơ Tố Hữu sáng tác ở thời kì đầu, thể hiện rõ nhất qua bài thơ "Từ ấy" => thể hiện chất tâm hồn nhà thơ ở thời kỳ đầu đến với Cách mạng => cũng là tiếng hát chung của cả một thế hệ các chiến sĩ Cách mạng.

- Ý nghĩa của bài thơ khi ra đời trong những năm đầu Cách mạng: khích lệ tinh thần thanh niên Việt Nam đi theo và tin yêu vào lý tưởng Cách mạng, đưa lý tưởng Cách mạng đến gần hơn với quần chúng nhân dân lao động.

       ĐỀ 4:    Phân tích bài thơ “ Chiều tối” của Hồ Chí Minh.

I.Mở bài
- Bài thơ trích trong tập “Nhật kí trong tù”.

- Bài thơ Bác viết trên đường bị giải đi từ nhà lao Tĩnh Tây  đến nhà lao Thiên Bảo.

    - Bài thơ thuật lại chuyển đi đường đầy gian lao vất vả. Từ đó thể hiện tâm hồn cao đẹp của Hồ Chí Minh: yêu thiên nhiên, ý chí cách mạng kiên cường, phong thái ung dung tự tại và tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cộng sản.


II.Thân bài
  - Bức tranh thiên nhiên ở vùng núi hoang sơ trong cảnh trời chiều. Một buổi chiều buồn, vắng và con người cảm thấy nỗi cô đơn. Ở đây chúng ta thấy một cách chim mỏi đang bay gấp gáp về phái rừng xa và một chòm mây lẻ loi lững lờ trôi trên bầu trời:

               “Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
              Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không”

- Đây là những hình ảnh tả thực nhưng cũng giàu sức biểu cảm. Ở câu thơ thứ hai trong nguyên tác có chữ “cô vân”. “Cô vân” có nghĩa là đám mây cô độc lẽ loi đơn chiếc, nó gợi lên nỗi buồn cho cảnh chiều hôm. Hai chữ “mạn mạn” được dịch là trôi nhẹ không thật đúng với nguyên tác. Qua cảm nhận của thi nhân chòm mây như cũng có linh hồn ý thức được nỗi buồn cô đơn. Một mình lẽ loi đơn chiếc trên không trung.

- Hai câu thơ đầu gợi thời gian và không gian của bức tranh thiên nhiên của núi rừng lúc chiều tối. 

- Cả cánh chim mỏi và chòm mây xuất hiện đều hợp lí với quy luật tự nhiên của cảnh chiều tối => tâm trạng của người tù sau một ngày đi đường mệt mỏi, bơ vơ giữa đất khách quê người nhưng vẫn thể hiện thái độ ung dung tự tại.

                “Cô em xóm núi xay ngô tối
                  Xay hết lò than đã rực hồng”

- Hình ảnh cô thiếu nữ xay ngô trẻ trung, khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Hình ảnh này gợi lên bức tranh “ chiều tối” hơi ấm của sự sống và niềm vui trong lao động của con người.


- Câu thơ cuối thu hẹp không gian và quy tụ vào một điểm sáng là “lò than đã rực hồng”, hình ảnh này mang lại ánh sáng ấm áp cho cả bức tranh thiên nhiên, mang lại niềm vui, sức mạnh tinh thần cho tác giả.


- Việc lặp lại cụm từ “ma bao túc”- “bao túc ma hoàn” trong câu thơ phiên âm tạo cho người đọc cảm giác công việc của cô gái thường xuyên xảy ra ở xóm núi.


- Hình ảnh cô gái xay ngô và lò than rực hồng đã tỏa ấm bức tranh thơ, xua đi cái lạnh lẽo, xua tối tăm, buồn vắng và đây cũng là đặc điểm phổ biến trong thơ HCM

- Từ bức tranh tả cảnh về thiên nhiên, về hoạt động của con người ta thấy được tâm hồn vừa thư thái vừa bình yên vui với cảnh vui với người => tâm hồn phóng khoáng, có lòng thương yêu cảnh vật và thiên nhiên. Tất cả những phẩm chất đó đều xuất phát từ tinh thần lạc quan yêu đời của Người.


 Bức tranh được miêu tả với vài nét “chấm phá” cổ điển: chỉ với hình ảnh cánh chim, chòm mây, cô gái xay ngô, lò than rực hồng Tác giả đã bao quát cả bầu trời, mặt đất. Bức tranh thiên nhiên nhằm gửi gắm tâm sự, nỗi lòng của tác giả.
         III. Kết bài:
    “Chiều tối” là bài thơ tứ tuyệt gồm 4 câu 28 chữ theo thể thơ Đường rất hàm súc. Bài thơ là nhật kí của một người tù trên đường chuyển lao. Bài thơ miêu tả bức tranh thiên nhiên núi rừng và cuộc sống con người miền sơn cước. Qua đó ta thấy được phong thái ung dung tự tại đầy khí phách của một con người có lòng lạc quan Cách mạng.
       Đề 5: cảm nhận vẻ đẹp bài thơ “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mặc Tử.
       Gợi ý đáp án:Học sinh diễn đạt bài viết theo đúng bố cục bài văn nghị luận và đảm bảo 2 vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.

      *Nội dung:

       -Khổ1:Cảnh ban mai thôn Vĩ và tình người tha thiết được gợi lên qua câu hỏi tu từ mang nhiều sắc thái ý nghĩa , vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên thôn Vĩ trong khoảnh khắc hừng đông và bộc lộ một tâm hồn nhạy cảm,yêu thiên nhiên,yêu con người tha thiết cùng niềm băn khoăn day dứt của tác giả.

      -Khổ 2:Cảnh hoàng hôn thôn Vĩ và niềm đau cô lẻ ,chia lìa

           +Cảnh được gợi lên với hình ảnh gió ,mây chia lìa,gợi nỗi buồn hiu hắt.

           +Hình ảnh dòng sông Hương trong đêm trăng lung linh,huyền ảo vừa thực vừa mộng

         ->Đằng sau cảnh vật là tâm trạng đau đớn,khắc khoải vừa khao khát cháy bỏng cuả nhà thơ.

      -Khổ 3:Nỗi niềm thôn Vĩ:

         +Thiên nhiên nhường chỗ cho sự hiện diện của con người với hình ảnh “khách đường xa” và “sương khói mờ nhân ảnh”

         +Tâm trạng hoài nghi nhưng chứa chan niềm thiết tha với cuộc đời.

       *Nghệ thuật:

           - Tác giả sử dụng hệ thống câu hỏi tu từ nhằm thể hiện tâm trạng của thi nhân

           -Trí tưởng tượng phong phú kết hợp những hình ảnh so sánh,nhân hóa;thủ pháp lấy động để tả tĩnh;hình ảnh sáng tạo,có sự hòa quyện giữa thực và ảo... 

    =>Bài thơ không chỉ vẽ lên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp  về thôn Vĩ mà còn là tấm lòng trĩu nặng tình đời,tình người của Hàn Mặc Tử.Bài thơ là niềm day dứt khôn nguôi, là tiếng lòng của một con người tha thiết yêu đời,yêu cuộc sống.

===============HẾT===============

Trang 6

